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Voorwoord  
 

'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' is het 

landelijke jaarthema van onze Protestantse Kerken in het komende 

seizoen.                                                                                               

Het is een uitnodiging om je te verwonderen over de pracht van Gods 

schepping maar ook over het goede dat gaande is in je eigen leven. En 

verder te kijken! We hopen u op zondag en door de week uit te dagen 

om met aandacht te leven voor wat van waarde is en te ontdekken hoe 

God als Heilige Geest in de realiteit aanwezig is en werkt, zowel 

binnen als buiten de kerkmuren.  

Opnieuw ontvangt u dit ‘gele boekje’ met daarin alle nu bekende 

activiteiten in de Protestantse Gemeente Aagtekerke- Domburg.  

 

In deze folder vindt u een grote diversiteit van mogelijkheden tot 

verdieping en ontmoeting, gericht op jong en ouder. Het gehele 

aanbod is open voor mensen in Aagtekerke, Domburg e.o.                

We hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt voor een 

viering, film of bijeenkomst, omdat we in onze tijd allemaal op zoek 

zijn naar verbinding en zingeving. Gesprek met elkaar kan ons leven 

rijker maken en ons op nieuwe sporen brengen.  

Kerk ben je nooit alleen. Gemeenschap ontstaat in ontmoetingen en in 

het leven delen zoals het op je afkomt.  

 

In verband met de organisatie van de activiteiten, is aanmelden bij 

een aantal activiteiten gewenst. Met name bij de cursus Opnieuw 

Beginnen – Vacare_, groepsactiviteiten elders en ontmoetingen met 

een maaltijd. U kunt zich opgeven,- telefonisch of per email.  

 

Op zondag en door de week bent u van harte welkom!  

Graag tot ziens!  

 

ds. Evelyn Quaak-Kloet  

Predikante PKN Aagtekerke-Domburg 

 

Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl 

pkad.info@zeelandnet.nl 

Mobiel: 0628167645 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
mailto:pkad.info@zeelandnet.nl
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Startzondag 

 

 Aagtekerke-Domburg:  ‘Laat je verrassen!’ 
 

 

Op de startzondag 14 september hopen we elkaar te 

ontmoeten in de Dorpskerk in Aagtekerke.  

 

In deze startdienst, waarin het jaarthema ‘Laat je verrassen’ wordt 

ingezet, gaan we op zoek naar hoe wij iets van Gods liefde 

gewaarworden, en verkennen we de werking van de Heilige Geest in 

onze wereld en in onze levens.                            

Met de startzondag maken we dit seizoen samen een frisse start en 

gaan met open handen en hoopvolle harten op weg.  

We nodigen u uit om te groeien als gelovig mens en te bouwen aan 

een vitale geloofsgemeenschap.  

 

Voor de dienst bent u welkom voor een kop koffie in de tuin van de 

pastorie, vanaf 9.15 uur. Na afloop van de viering is er een speels 

programma en een lekkere lunch (rond 13.00 uur), opnieuw in de 

pastorietuin. We sluiten uiterlijk 14.00 uur af. 

 

U/jij bent van harte welkom! 
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Bijbel 

Bijbelleeskring 
Aagtekerke-Domburg. We oefenen in een kleine kring in het lezen van 

de Bijbel als brief van God aan ons volgens de methode lectio divina. 

Tweewekelijks op maandag komen we een uur samen van 19.00 tot 

20.00 uur.  

Voor wie: voor mensen die op zoek zijn naar God en weinig of niet 

bekend zijn met de Bijbel. 

Info: ds.Evelyn Quaak-Kloet, pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

Bijbelstudie Handelingen 
Aagtekerke-Domburg. Het boek Handelingen loopt over van de 

energie en de opwinding die de eerste christenen ervaren hebben toen 

ze merkten dat God overal nieuwe dingen deed, bij het brengen van 

het goede nieuws over Jezus naar alle uithoeken van de aarde.  

In die boek worden meer reizen gemaakt dan in welk ander 

Bijbelboek ook. De laatste reis is de meest dramatische, compleet met 

storm en schipbreuk. Maar minstens zo belangrijk is dat het hele boek 

ons eraan herinnert dat ook wij een eigen reis door het leven, onze 

geestelijke reis achter Jezus aan, te gaan hebben. En dat mogen doen 

met de hulp van de Heilige Geest die het werk van onze handen 

vruchtbaar maakt. 

In 6 avonden verkennen wij Handelingen 1-12, met behulp van 

achtergrondinformatie en een aantal vragen. De basis van de cursus is 

het boek: Handelingen voor iedereen van Tom Wright.  

Voor wie: voor mensen binnen en buiten de kerken die zich willen 

verdiepen in de Bijbel 

Wanneer: Woensdagavond: 26 november, 21 januari, 25 februari, 25 

maart. 15 april, 20 mei.  

Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2, Aagtekerke.                                                

Opgave: ds. Evelyn Quaak-Kloet: pkad.predikant@zeelandnet.nl.  

De bijbelstudie gaat door bij minimaal 8 deelnemers. 

 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Geloofsverdieping 
 

Opnieuw beginnen 3.0  

Vacare, een bevrijdende levenskunst  

Aagtekerke-Domburg. Vacare is een oud geloofswoord die het doel 

van leven in geloof aanduidt: een authentiek vrij mens zijn in de 

relatie tot God, tot jezelf en de ander. Door aandachtig te leven kun je 

de weg vinden naar de vrijheid. Het is een levenskunst waar zowel 

falen als vreugde bij hoort. Zeker in onze haastige tijd en in een 

wereld, waar veel dingen gebeuren die vragen oproepen, is vreugdevol 

leven niet van vanzelfsprekend. 

Wij verkennen samen in drie donderdagavonden het thema -Vacare als 

bevrijdende levenskunst-: 

- 9 oktober - Vrij zijn voor God  

- 30 oktober - Vrij zijn voor jezelf 

- 20 november - Vrij zijn voor de ander 

Iedere cursusavond is er een inleiding in de kerkzaal, gesprek in kleine 

groepjes en als afsluiting een geloofsoefening of beeldmeditatie. We 

sluiten de laatste avond af met een korte viering. 

Voor wie: oud deelnemers cursus Opnieuw Beginnen en voor wie niet 

eerder meedeed: mensen die verlangen naar geloofsvernieuwing. 

Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2, Aagtekerke 

Info/opgave ds. Evelyn Quaak-Kloet: pkad.predikant@zeelandnet.nl. 

De cursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers. 

 

 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Thema-avonden 
 

Heilzame Ruimte - rondom ziekenzalving en zegening – 

 

Aagtekerke-Domburg. Niemand van ons gaat het leven door zonder 

tegenslag. Ziekte en verdriet hoort bij ons menselijk leven. Daar kun je 

onder gebukt gaan of aan lijden. Dat kan je ook op andere en heilzame 

wegen brengen. Ziekenzalving en Zegening bieden beiden kansen om 

iets van het ‘Meer’ te ervaren dat God ons aanbiedt in Jezus Christus. 

Het kan een heilzame ruimte worden waarin het goed toeven is met 

mensen voor een korte tijd. Dat geldt voor mensen in allerlei 

levenssituaties.  

In de brief van Jacobus 5:13-18 wordt nadrukkelijk en praktisch 

gesproken over de mogelijkheid van ziekenzalving voor zieken in de 

christelijke gemeenschap. Op deze thema-avond willen we verkennen 

wat ziekenzalving en zegen is en hoe dit in de christelijke gemeenschap 

tot een heilzame ruimte kan worden. Na de inleiding praten we in 

kleinere groepjes verder over vragen en mogelijkheden.  

De avond is open voor alle belangstellenden uit het cluster en mensen 

die binnen of buiten de kerken vragen hebben rondom ziekte, lijden en 

genezing. Voor meer informatie kunt U de meditatie in de Kerkbode 

van juli en augustus 2025 lezen. 

Voor wie: voor allen met vragen rondom ziekte en genezing en voor 

wie werkzaam is in pastoraat 

Wanneer: Woensdagavond 1 oktober – Inloop 19.15, aanvang 19.30 

uur. 

Plaats: ’t Voorlokaal in Aagtekerke. 

Opgave ds. Evelyn Quaak-Kloet: pkad.predikant@zeelandnet.nl.  

 

 

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Thema-avonden ouders  

Avond I - Liefdevol en veilig opvoeden – van dreumes tot puber 

Een avond om te snuffelen aan verbindende communicatie in de 

opvoeding 

Aagtekerke/Grijpskerke. Opvoeden is prachtig – en soms ook 

uitdagend. Hoe blijf je in verbinding met je kind op momenten van 

stress of strijd? Hoe kun je anders kijken naar gedrag, en luisteren 

naar wat eronder zit? 

Deze avond is een kennismaking met het gedachtegoed van 

verbindende communicatie, en een uitnodiging om te proeven aan een 

andere manier van kijken naar jezelf en je kind. 

Met speelse werkvormen, herkenbare voorbeelden en ruimte voor 

ontmoeting bieden we een veilige setting om samen te verkennen. Er 

is ruimte voor vragen, uitwisseling, en voor het ontdekken wat bij jou 

past. 

Voor wie: Ouders en opvoeders (van alle leeftijden kinderen) 

Wanneer: Woensdag 12 november – inloop 19.00u, start 19:30u tot 

22:00u. 

Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2, Aagtekerke 

Info en opgave: leiding Bianca Bijkerk uit Grijpskerke, opgave 

bianca.bijkerk@hz.nl; en pkad.predikant@zeelandnet.nl (ds. Evelyn 

Quaak-Kloet) 

Wat neem je mee na de training: Een frisse blik, herkenning, 

inspiratie en praktische tips 

 

  

mailto:bianca.bijkerk@hz.nl
mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Thema-avond Generatie angststoornis 

Aagtekerke/Domburg. Jonathan Haidt onthult een vreemde paradox: 

terwijl we onze kinderen in de fysieke wereld steeds meer 

beschermen, laten we hen in de digitale wereld vogelvrij – met 

desastreuze gevolgen voor hun mentale welzijn. Sinds 2010 is het 

aantal problemen bij kinderen en jongeren opvallend gestegen. In het 

boek Generatie angststoornis legt Haidt een verband tussen deze 

alarmerende ontwikkeling en de opkomst van sociale media zoals 

Facebook, Instagram en TikTok. Hij doet een oproep tot actie en komt 

met praktische stappen om een menselijke kindertijd te herstellen. Na 

de inleiding over dit boeiende boek gaan we in gesprek als ouders 

over omgaan met media en begeleiding van onze kinderen. 

Voor wie: Ouders en opvoeders (van alle leeftijden kinderen) 

Wanneer: Donderdag 18 maart 

Plaats: ‘t Voorlokaal, Dorpsplein 2, Aagtekerke  

Info en opgave: ds.Evelyn Quaak-Kloet, 

pkad.predikant@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Thema-avond Verbindende Communicatie 

Avond voor vrijwilligers – liefdevol en verbindend in gesprek 

Aagtekerke/Domburg. Samen verkennen hoe woorden kunnen 

verbinden. 

Hoe voer je een gesprek waarbij je elkaar echt hoort en ziet? Hoe kun 

je luisteren met betrokkenheid, en woorden kiezen die verbinding 

brengen?  

  

Tijdens deze avond maak je op een laagdrempelige manier kennis met 

enkele principes van verbindend communiceren. We onderzoeken 

samen wat helpt om écht contact te maken. Niet door te trainen op 

vaardigheden, maar door te snuffelen aan de mogelijkheden die 

ontstaan als je luistert en woorden benut die ruimte geven. 

Aan de hand van herkenbare situaties – bijvoorbeeld met kinderen – 

kijken we ook hoe dit van betekenis kan zijn voor je rol als ouderling, 

diaken of vrijwilliger in de kerk. 

Er is ruimte voor herkenning, voor ontmoeting, voor geloof en 

verwondering. Je hoeft niets ‘goed’ te kunnen: we gaan uitproberen, 

oefenen, lachen én leren dus. 

Voor wie: Iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de gemeente – 

als ambtsdrager, in pastoraat, kindernevendienst, of anderszins 

Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2, Aagtekerke 

Wanneer: Woensdag 15 april – inloop 19.00, start 19:30 tot 22:00 

Info en aanmelding: Bianca Bijkerk uit Grijpskerke, 

bianca.bijkerk@hz.nl;  i.s.m. ds.Evelyn Quaak-Kloet, 

pkad.predikant@zeelandnet.nl 

Wat neem je mee: herkenning, wellicht inspiratie en vertrouwen om 

jezelf te zijn – en iets lekkers erbij! 

 

  

mailto:bianca.bijkerk@hz.nl
mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Ruimte voor Gebed 

Avondgebed  
Aagtekerke. Op de eerste en derde donderdag van de maand is er ’s 

avonds van 19.45-20.30 uur gelegenheid om mee te doen aan een 

avondgebed in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. We lezen ter inleiding een 

stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna 

nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze 

gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte 

welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn.  

Info: Rini de Kam, 0118-582187.  

 

Morgengebed  
Aagtekerke. Iedere woensdagmorgen is een morgengebed in de 

kerkzaal van 8.30-9.00 uur in de Dorpskerk in Aagtekerke. We zingen 

enkele liederen, luisteren naar een Bijbeltekst en zijn in stilte bijeen. 

In de gebeden noemen we wat leeft onder ons, er is een voorbedeboek 

waarin u een voorbede of dankgebed kunt opschrijven dat gebeden 

wordt door de voorganger ds. Evelyn Quaak-Kloet of een ouderling. 

In de stilte is er ruimte om op adem te komen. 

Voor wie wil is er aansluitend van 9.00-10.00 uur aanloopmorgen 

voor koffie en ontmoeting. Info Tiny Littel (0118 - 586665). 
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Gebedsvieringen 

Vredesweek – Taizéviering 
Domburg. In verbondenheid met de werkgroep Pax Vredesweek 

Walcheren worden er tijdens de landelijke vredesweek van Pax, dit jaar 

van 20 t/m 28 september een aantal activiteiten georganiseerd met het 

thema 'Niets doen is geen optie', om mensen stil te laten staan bij de 

noodzaak van vrede nu die op vele plaatsen in de wereld zo bevochten 

wordt. Dit gebeurt i.s.m. de raad van Kerken Middelburg/Vlissingen, en 

een aantal protestantse kerken op Walcheren, waaronder PKN 

Aagtekerke-Domburg.                                                                                           

U wordt van harte uitgenodigd voor de Taizé-Vredesviering op 

donderdag 25 september om 19.00 in de Johanneskerk in Domburg. 

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee om na te praten. 

Laten we tijd maken om te bidden voor vrede in onze wereld! 

 

 

 

Week van gebed met clusterkerken  
Domburg. We nodigen u van harte uit voor de oecumenische 

Taizéviering in de wereldwijde ‘Week van gebed voor eenheid van 

christenen’ van 18-25 januari 2026 met de vier clusterkerken; PG 

Westkapelle, PG Grijpskerke, PG Oostkapelle en PKN Aagtekerke-

Domburg.  

Een Taizéviering kenmerkt zich door liederen uit Taizé, tekstlezing, 

stilte en gebed. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken 

en elkaar te ontmoeten.  

Dinsdag 20 januari, om 19.00 uur, Johanneskerk te Domburg 



14 
 

Zingen 

Zanguurtje 
Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven op de 

website, in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke-

Domburg, zingen we met elkaar in 't Voorlokaal', Dorpsplein 2 te 

Aagtekerke. Meestal 1x per maand. Met keyboard-begeleiding zingen 

we dan uit het Nieuwe Liedboek, de bundel Hemelhoog en 

Opwekkingsliederen. We hebben ook een eigen map gemaakt met 

liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We 

beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom! Info: Rini de Kam, tel. 

0118-582187 en Henk en Tiny Littel, tel. 0118-586665. 

 

Op zondagavond 14 december wordt er in de kerkzaal een Kerst Sing-

in gehouden. Van harte welkom! 
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Kerk naar Buiten 

Jazz by the sea- dienst - zondag 21 september - 
Van donderdag 18 tot zondag 21 september barst tijdens het festival 

jazz by the sea in Domburg op verschillende podia het jazzfeest weer 

los.  

Hoe kun je kerk zijn voor heel het dorp (Aagtekerke) en heel de stad 

(Domburg)? Dat kan bijvoorbeeld door mee te leven met wat speelt 

waar we wonen en samen op te trekken met dorps- en stadsgenoten. 

Op zondag 21 september nodigen we u van harte uit voor een 

speciale JAZZBYTHESEA kerkdienst in de Johanneskerk in 

Domburg met muzikale omlijsting door de NO LONGFIELD 

JAZZCRACKERS uit Terneuzen. 

Gratis toegang, er is een collecte voor de onkosten is bij de uitgang. 

Aanvang 10.00 uur, kerk open om 9.30 uur.  

 

Top2000 kerkdienst - zondag 28 december –                                                                      
Aan het einde van het jaar organiseren we een Top2000-kerkdienst in 

de Johanneskerk in Domburg. Wie kent er niet de prachtige 

popnummers die bijvoorbeeld in The Passion gezongen worden?  

U wordt van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te zingen met 

de band Grace,  die de viering muzikaal begeleidt. Hiermee sluiten we 

aan bij de populaire Top 2000 aan het einde van het jaar en hopen we 

op een swingende samenkomst voor jong en oud. Er is een collecte 

voor de onkosten is bij de uitgang. 

Aanvang 10.00 uur in de Johanneskerk in Domburg, kerk open om 

9.30 uur.  

 

Een goede gelegenheid om uw kinderen of mensen uit uw omgeving 

uit te nodigen? 

Heb jij popnummers met een verhaal?  

Laat het weten aan ds. Evelyn Quaak-Kloet,  

email pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

 

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Preek van de Leek - zondag 22 februari -  
 

 

 

Rob Timmermans: passie voor mensen

  

 

 

Rob Timmerman (1975) verruilde in 2016 zijn baan als 

kinderprogrammamaker in voor die van hulpverlener in 

vluchtelingenkampen en later die van reddingswerker op de Centrale 

Middellandse Zee. Hij werkt inmiddels vijf maanden per jaar voor de 

Search & Rescue-missies van Artsen Zonder Grenzen, SOS 

Mediterranee en Sea-Watch. Het werkgebied van de NGO’s is de 

Centrale Middellandse Zee; grofweg het gebied tussen Sicilië, Libië 

en Tunesië. Met 28.000 slachtoffers sinds 2014 (Bron: IOM) is dit 

veruit de dodelijkste migratieroute ter wereld.                                                                                              

Hij is een spreker die een authentiek verhaal te vertellen heeft. Rob 

vertelt met passie over de wending in zijn leven, over zijn werk en zet 

ons aan het denken over de waarde van het leven en menselijke 

waardigheid. Na afloop kunt u vragen stellen en elkaar ontmoeten. 

Neemt U gasten mee? 

Plaats Johanneskerk te Domburg, aanvang 10.00 uur. 

Meer informatie: www.robtimmerman.nl 

 

  

http://www.robtimmerman.nl/


17 
 

Verrast door de Geest – Inspiratie - 

 
Kloosterdagen Berkel-Enschot -   

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte 

van een klooster gaan we met een kleine groep naar de Abdij 

Koningshoeven in Berkel-Enschot. We volgen het ritme van de 

gebedstijden van de monniken. Er is ruimte voor persoonlijke 

bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je delen wilt (of 

niet). In stilte en met behulp van diverse werkvormen zoeken we naar 

een gelovig perspectief op leven met wat was, is en komt. 

Aankomst Woensdag 4 februari tussen 15.30 - 16.00 (andere tijd in 

overleg). Vertrek vrijdagmiddag 6 februari tussen 14.00 en 15.00 

uur. Kosten (eenpersoonskamer) inclusief de maaltijden zijn 115 euro. 

Maximaal 12 personen. U/jij wordt van harte uitgenodigd!  

Begeleiding: ds Evelyn Quaak-Kloet, PG Aagtekerke-Domburg. Voor 

vragen of opgave kunt u een email sturen: 

pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

 
 

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Taizéreis volwassenen 

.” op sommige zomeravonden, onder een hemel vol sterren, horen we 

de jongeren door onze geopende ramen. We blijven verbaasd dat ze 

met zovelen komen. Ze zoeken, ze bidden. En wij zeggen tegen onszelf: 

hun verlangens naar vrede en vertrouwen zijn als die sterren, kleine 

lichtjes in de nacht.” Frère Roger, Voorvoeld geluk, pag. 115 

In onze streek worden op diverse plekken Taizévieringen gehouden 

door het jaar heen. De liederen uit die oecumenische gemeenschap 

hebben ook hun weg gevonden naar het nieuwe liedboek en zo in onze 

kerken. Wie ooit kort (onderweg na een vakantie) of heel bewust 

langer verbleef in de gemeenschap in Taizé komt onder de indruk van 

de vele jonge mensen uit heel de wereld, die deze bezinningsplek 

bezoeken en in alle rust samen zijn om elkaar te ontmoeten.  

Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar 

een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, 

stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling. Als je hier bent doe je 

mee aan het gemeenschappelijk leven en het dagelijkse programma.  

Na een inspirerend verblijf in 2025 willen we opnieuw met een kleine 

groep mensen kort intern verblijven (de slaapplekken zijn sober) in 

Taizé en meedoen met het programma dat men aan het internationale 

publiek aanbiedt. 

Tijden: woensdag 22 april tot zondag 26 april. We maken op de 

reisdag het avondgebed mee in Taizé en op de dag van vertrek het 

ochtendgebed mee. Verblijf 3 volle dagen.   

Kosten verblijf: ongeveer 185 euro en bijdrage aan de reiskosten per 

auto.  Informatie en aanmelding voor 1 maart bij ds Evelyn Quaak-

Kloet, pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Filmavonden 
 

Niet ‘zomaar’ een filmpje pikken, maar films die tot nadenken 

stemmen. Soms met een lach, ook met een traan. Na afloop is er 

ruimte voor ontmoeting en een drankje. Gevraagd wordt een 

vrijwillige bijdrage ter dekking van de filmrechten. 

 

The Zone of Interest 
 

Domburg. In Jonathan Glazers nieuwste film uit 2024 proberen 

Auschwitz-commandant Rudolf Höss en zijn vrouw Hedwig een 

droomleven voor hun gezin op te bouwen in een huis en tuin naast het 

kamp. Dit “doorsneegezin” maakt, zonder dat je geweld ziet, op 

indrukwekkende manier voelbaar wat er gebeurt wanneer mensen 

wegkijken en ontmenselijking en kwaad kan doorwoekeren. Een 

actueel thema stemt tot nadenken over onze levenshouding in onze 

tijd. Met ijzersterke hoofdrollen van Christian Friedel (als Höss) en 

Sandra Hüller (als zijn actief wegkijkende vrouw). De film werd 

Winnaar van de Grote Juryprijs op Cannes2023. Ontving vijf 

Oscarnominaties en kreeg de Oscar voor: Beste Internationale 

Speelfilm (de eerste voor een niet-Engelstalige Britse film) en Beste 

Geluid van Mica Levi, wiens muziek het thema van de film versterkt. 

Van harte aanbevolen! 

 

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten 

Datum: woensdag 6 november  

Plaats: Johanneskerk Domburg 

 

 
 

Inloop vanaf 19.30 uur voor koffie of thee, aanvang 20.00 uur.  

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en een drankje. Welkom! 
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The Two Popes 

Aagtekerke. Deze sympathieke film geeft de kijker inzage in het jaar 

2012 achter de schermen in het leven van (de toen) aartsbisschop van 

Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Gefrustreerd door de koers die de 

Katholieke kerk vaart, vraagt kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) 

toestemming van de vermoeide paus Benedictus (Anthony Hopkins) 

om in 2012 met pensioen te gaan. Door de film heen zien we in 

retrospectie de levensloop van de aartsbisschop in Zuid-Amerika. 

Maar we volgen vooral een diepmenselijk gesprek over geloof, 

menselijkheid, vergeving en verandering. In pittige gesprekken en in 

hun humor maken we de levensworsteling van deze twee mannen 

mee, waarbij vragen aan de kerk, aan elkaar en aan zichzelf niet 

geschuwd worden. De film ontving drie Oscarnominaties in 2019, 

Zowel voor de mannelijke hoofdrol als voor de mannelijke bijrol. 

Voor wie van boeiende gesprekken houdt! 

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten 

Datum: woensdag 28 januari  

Plaats: Dorpskerk te Aagtekerke 

 

 

 
 

 

 

Inloop vanaf 19.30 uur voor koffie of thee, aanvang 20.00 uur.  

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en een drankje. Welkom! 
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‘Had je geroepen?’ 

Verhalenverteller Guido de Bruin  

en muziekgroep Ithaka 

Domburg – In een wervelende muzikale vertelvoorstelling reflecteren 

enkele Bijbelse personages op hun roeping. Wie riep er eigenlijk? Wat 

heeft het mij gebracht dat ik naar die stem heb geluisterd? Is dit nou 

waar ik voor bestemd was? Luister naar de verhalen van mensen als 

Elia, Sara en Saul.  

De voorstelling bepaalt je bij de vraag wat jij in dit leven komt doen. 

De verhalen zouden zomaar over jou kunnen gaan, gelovig of niet. 

Met tal van vragen: Is er een opdracht voor jou weggelegd? Wat als 

die je helemaal niet zint? Naar welke stem luister je? Wie heeft daarin 

het laatste woord? Genoeg om naar te luisteren èn over na te 

denken/na te praten.  

Deze avond is georganiseerd door de vier clusterkerken: Protestantse 

kerken Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en 

Westkapelle. 

Vrijdag 6 maart 2026, 19.30 uur, Johanneskerk Domburg.  

Info/opgave pegeuze@zeelandnet.nl en www.aagtekerke-domburg.nl 

 

 

Literatuur 

Literatuurkring 
Aagtekerke- Domburg. In de literatuurkring lezen we thuis eens in de 

zes weken een goed boek en bespreken dat vervolgens samen. Het zijn 

fijne, leerzame en gezellige avonden bij iemand thuis. We kiezen 

samen het te lezen boek uit en de leiding van de gespreksavond 

rouleert. Donderdag 23 september om 20.00 uur starten we met het 

boek ‘Bloedlijn’ van Simone van der Vlugt.   

Info: Annie Nonnekes-de Putter, 0118-582874 

 

 

http://www.aagtekerke-domburg.nl/
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Ontmoeting 

Woensdagmorgen aanloopuur 
Op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur is ’t Voorlokaal in 

Aagtekerke open voor een kop koffie/thee en ontmoeting. Dit open 

uur is voor zowel gemeenteleden als dorpsgenoten. Het is goed elkaar 

te ontmoeten en van elkaar te horen wat je bezighoudt.  

Van harte welkom! Info Tiny Littel (0118 - 586665). 

 

Diaconale ontmoetingen 
De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per 

jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het 

is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief 

bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!  

Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit 

bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen!   

Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een 

suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.  

Contactpersoon: Marja Geschiere (tel. 0118-582704). 

 

Seniorenmiddag  
Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in 

’t Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig en fijn om 

elkaar te ontmoeten. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie 

of thee. We luisteren naar bijvoorbeeld naar een gedicht of een 

verhaal, we sjoelen, of doen andere spelletjes of een quiz. 

Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! 

Tegen 16.30 uur is er een hapje en een drankje en ronden we af. Lijkt 

het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!  

Plaats:  ’t Voorlokaal, Dorpsplein 2 te Aagtekerke 

Contactpersonen: Anneke Francke (tel. 582459) of  Rini de Kam (tel. 

582187). 

Data: 17 september, 5 november, 14 januari - koffiedrinken in  

’t Voorlokaal. Tijd: van 14.30 – 16.30 uur 
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Open Tafel 
Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de 

Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg 

een warme maaltijd in ’t Voorlokaal, 

Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We ontmoeten 

elkaar om 11.30 uur voor een maaltijd met een 

drankje vooraf tot rond 13.30 uur. Indien 

gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. 

Wilt u ook een keer komen proeven?  

In het najaar is de Open Tafel op 8 oktober vanaf 11.30 uur.  

Van harte uitgenodigd!  

 

Kerstviering ouderen 
Op 17 december worden de senioren van harte uitgenodigd voor een 

kerstviering voor ouderen met aansluitend soep en luxe broodmaaltijd. 

Welkom vanaf 11.30 uur. 

Contactpersonen: Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie Brasser 

(0118-586025) 

 

Boekenmarkt Domburg  

Op 13 (Monumentendag) en 20 september 2025 wordt in De Poort 

bij de Johanneskerk weer een boekenmarkt gehouden.  

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om lekker te snuffelen 

tussen de vele boeken.. Ook is er koffie met iets lekkers te koop en is 

het gezellig elkaar te ontmoeten. Het is zeker de moeite waard en we 

zijn blij u te ontmoeten.  

Contactpersoon: Trudie Minderhoud (0118-582694) 
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Jeugd 

Jongerenreis Taizé - 15 - 30 jaar - 

Taizé is een internationale christelijke, oecumenische 

kloostergemeenschap in Frankrijk. De Gemeenschap van Taizé staat 

bekend om zijn aantrekkingskracht op jongeren. Het hele jaar door 

komen duizenden jongeren van verschillende nationaliteiten naar 

Taizé voor ontmoeting en bezinning. En vele jongeren gaan jaarlijks 

terug. Wat maakt deze plek zo aantrekkelijk? 

 

Reactie van Sara van Dam die vorig jaar meeging met de jongerenreis: 

De reis naar Taizé heeft me veel gebracht. Het heeft me vooral 

geleerd om dankbaar te zijn voor alles wat wij hebben: eten, een huis, 

vrienden en nog zoveel meer. Door de eenvoud en stilte werd ik me 

daar des te meer van bewust. Stilte speelde voor mij een belangrijke 

rol – het gaf me rust en vrede. In die stilte tot God komen was voor 

mij erg waardevol, en dat gevoel neem ik zeker mee terug naar het 

dagelijks leven hier in Nederland. Het was een reis die ik nooit meer 

zal vergeten en die me veel heeft geleerd en gegeven. Ik wil iedereen – 

gelovig of niet, jong of oud – van harte aanraden om Taizé een keer te 

bezoeken. Het gevoel dat je daar krijgt is moeilijk onder woorden te 

brengen, maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze ervaring heb 

mogen meemaken.  

 
 

Wanneer: Van zondag 26 april tot en met zondag 3 mei  

Kosten: een eigen bijdrage, naast sponsoring vanuit de kerken.  

Informatie en aanmelding voor 1 maart 2025 bij Tanneke Brouwer:  

Tannekeme@outlook.com of ds Evelyn Quaak-Kloet- 

Pkad.predikant@zeelandnet.nl   

  

mailto:Tannekeme@outlook.com
mailto:Pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Connect Tieners  
Aagtekerke/Domburg. Dit seizoen gaan we verder met een aanbod 

voor de jeugd van 12-18 jaar OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De 

O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op 

zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning en een 

gezellige afsluiting voor de zomer. Daarnaast komt OKE terug in een 

aantal ontmoetingen met verdieping op dinsdagavond van 18.45 – 

19.45 uur, een moderne vorm van catechese. Eenmaal per 14 dagen in 

’t Voorlokaal in Aagtekerke. Tieners uit de cluster zijn ook van harte 

welkom! Start 30 september. 

Jeugdteam: Stefan Quist, Marja Geschiere, Ricardo van Belzen, 

Hanneke de Bruijn, ds. Evelyn Quaak-Kloet.  

Voor opgave en informatie: ds.Evelyn Quaak-Kloet, 0628167645; 

email: pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

Jeugdkerk 
Vanaf november tot en met april is er op de 2e zondag van de maand 

Jeugdkerk, afwisselend in Grijpskerke, Oostkapelle of Aagtekerke. 

We verwachten de jeugd ( 11 – 18 jaar) van op locatie. 

 

We starten om 10 uur. 

Zondag 9 november in Aagtekerke 

Zondag 14 december in Grijpskerke 

Zondag 18 januari in Oostkapelle ( = 3e zondag) 

Zondag 8 februari in Aagtekerke 

Zondag 8 maart in Grijpskerke 

Zondag 12 april in Oostkapelle 

 

Kinderkerstfeest 
Zondag 21 december is er een laagdrempelige dienst voor jong  

(vanaf 2 jaar) en ouder. We vieren dan het feest van de geboorte van 

Jezus met beelden, toneel en muziek Welkom om 15.30 uur in de 

Johanneskerk in Domburg. 

 

  

mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Pastoraat 

Pastoraal bezoek  
Belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven is het pastoraal omzien 

naar elkaar. Zoals Christus het ons opdraagt leven we met elkaar mee 

in blijde tijden maar ook in moeilijke en pijnlijke ogenblikken. De 

predikant heeft met een toegewijd team van ouderlingen en pastoraal 

bezoekers een belangrijk netwerk dat, zowel binnen de kerkelijke 

gemeente als ook in het dorp, oor en oog heeft voor wat er leeft. Het 

pastoraal team stemt onderling af wie, waar en wanneer aandacht geeft 

en betrokkenheid toont. We nodigen onze gemeenteleden uit actieve 

betrokkenheid te tonen naar elkaar en vrijmoedig een beroep te doen 

op het pastorale team. Dat kan informeel in het voorbijgaan, via 

telefoon of e-mail. Aarzelt u niet om – waar nodig – ons te laten weten 

waar aandacht of ondersteuning gewenst is. 

 

Ook wanneer levensvragen u bezighouden kunt u een beroep doen op 

de predikant die ook geestelijk begeleider is. Dit aanbod van 

geestelijke begeleiding geldt voor mensen binnen en buiten onze 

gemeente. 

Info: pkad.pastoraat@zeelandnet.nl; ds.Evelyn Quaak-Kloet 

tel.0628167645, email: pkad.predikant@zeelandnet.nl  

 

  

mailto:pkad.pastoraat@zeelandnet.nl
mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl


27 
 

Kerkdiensten 
 

PG Aagtekerke – Domburg 
Wekelijks wordt er om en om dienst gehouden in de Dorpskerk, 

Dorpsplein 4 in Aagtekerke en de Johanneskerk, Markt 8 in Domburg. 

Met uitzondering van de zomermaanden (juli en augustus) want dan 

wordt in beide kerken een aantal weken op zondag een dienst gehouden. 

Alle diensten beginnen altijd om 10.00 uur tenzij anders aangegeven. 

Koffiedrinken na de dienst: 

Na de dienst is er iedere week gelegenheid elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een kopje koffie, thee of glas fris in of bij ’t Voorlokaal 

in Aagtekerke of  ‘De Poort’ in Domburg.  

Meer informatie en contact: 

Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: 

www.pknaagtekerke-domburg.nl, op de zondagsbrieven en in de 

‘Kerkbode Noord- en West-Walcheren’.  

Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, 

kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de scriba Henk 

Littel, tel. 0118-586665/ e-mail: scriba.pkad@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknaagtekerke-domburg.nl/
mailto:scriba.pkad@zeelandnet.nl
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